Toogorints in the Sand

One night 1 dreamed 1 was walking along the
beach with the Lord, many scenes ofmy life
ffasﬁeaf across the sﬁy. In eacﬁ scene 1

noticed footyrints in the sand. Sometimes
there were two sets of foot}arims, other

times there were one set of footprints.

This bothered me because 1
noticed the low periods of my life,
when 1 was suﬁ%ring an, uigﬂ,
sorrow or defeat, 1 coufdg

only see one set of footprints.

So 1 said to the Lord, “you }aromise.d_ me Lord,
that if 1 followed vou, you would walk with me
always. But 7 have noticed that during the
most trying periods of my life there have only
been one set of footprints in the sand. Why,
when 1 needed you most, you have not been
there for me?” %

The Lord"rga[‘ieff, “The times when you have
seen only one set of footprints, is when 17
carried you.”

-‘Mary Stevenson-
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Bezinning

Zaden en vruchten - een chassidisch verhaal -

In een droom liep ik een winkel binnen. Achter de toonbank stond een
engel.

Ik vroeg: "Wat verkoopt u hier?’

‘Alles wat u maar wilt', zei de engel.

'‘O’, zei ik, 'echt waar? Ik wil dan graag vrede op aarde, opheffing
van onderdrukking, geen honger meer, een huis voor alle
vluchtelingen...’

‘Wacht even’, zei de engel, ‘'u begreep mij verkeerd. Wij verkopen
hier geen vruchten, alleen zaden.’

Een kort maar duidelijk verhaal met een boodschap. Een verhaal dat
bij je blijft. Alleen zaden te verkrijgen, geen vruchten. In lied 425, een
slotlied ter afsluiting van de eredienst, wordt het als volgt verwoord:

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Vruchten als een huis voor de vluchteling, einde aan oorlog, eten voor
iedereen.

Dan wordt de droom over de ‘winkel met de engel’ werkelijkheid.
Zoals Huub Oosterhuis dichtte:

Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg
en water stroomt voor allen.

Daar bouwen wij veilige buurten

wonen dooreen in wijken van vrede

in schaduw van bomen.

Ward Logtenberg



Pastoraat

Inloopochtend

U hebt niet veel tijd in juli om na te denken of u wel naar de Inloop-
ochtend kunt. Die is er namelijk al op de allereerste juli-ochtend:
dinsdag 1 juli.

Zoals gewoonlijk staat om 10.30 uur de koffie klaar. Liever thee? Ook
goed!

Wat zouden we het leuk vinden als u nou eens iemand meebracht die
nog nooit geweest is. En ieder die dit zelf leest en nog nooit geweest is:
ook zonder kruiwagentje bent u van harte welkom. Even onder de
mensen zijn, is voor iedereen heel goed!

Voor vervoer kunt u bellen naar Corry Ruiten; tel: 06 5519 8149,

Graag tot volgende week!

Namens de voorbereidingsgroep,
Joke Stahlie-Verheij



Diaconie

Collecten

1¢ collecte 29 juni 2025
KiA Moldavié; Werelddiaconaat

Kerk helpt kwetsbare mensen

Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavié werken veel
inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen
alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers
hebben, willen ze er voor deze kwetsbare en eenzame kinderen en
ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke
gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij
ouderen kunnen helpen. Dit werkt twee kanten op: door elkaar te
ontmoeten zijn jong en oud wat minder alleen!

2e collecte 29 juni 2025

Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

In Noord-Ghana is het te droog om het hele jaar van de eigen oogst te
leven. Gelukkig gedijen sheabomen goed in dit gebied. Deze bomen
voorkomen erosie en leveren kostbare vruchten: de sheanoten. Die zijn
een bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Ze rapen de noten van
mei tot augustus als er op het land weinig werk is. Als ze de noten lang
koken, komt de olie vrij waar ze sheaboter van maken. Die gebruiken ze
om te bakken, maar ook voor lichaamsverzorging. De traditionele
manier van rapen en verwerken is tijdrovend. Veel vrouwen verkopen
hun producten aan tussenhandelaren als de prijs laag is door het hoge
aanbod.

Sinds de landbouworganisatie van de Ghanese kerk vrouwen traint en
begeleidt, zijn sheanoten een stuk winstgevender geworden. Er
worden centra opgezet waar de vrouwen de noten goed kunnen
bewaren en machinaal kunnen verwerken tot boter. Dat scheelt veel
werk.



Collecte 6 juli 2025
Noodfonds Leersumse kerken
(N.B. in deze bijzondere dienst is er maar één collecte!)

Het Noodfonds is een samenwerkingsverband van kerken in
Amerongen, Leersum en Overberg. Het fonds wordt beheerd door
vertegenwoordigers van de St Andries Geloofsgemeenschap, de
Johanneskerk en de Michaelkerk. Het is bedoeld om in acute situaties
financiéle ondersteuning te geven aan de inwoners van Leersum,
Amerongen en Overberg. Aanvragen voor noodhulp komen vanuit
reguliere hulpverlenende instanties die de screening hebben gedaan,
maar die op korte termijn niet in staat zijn om financiéle ondersteuning
te geven.

Opbrengst collectes

We zijn weer blij met uw bijdragen voor de diverse diaconale collectes
in de maanden maart 2025/ juni 2025.

Op zondag 16 maart was de collecte voor PKN Missionair werk, de
opbrengst was € 98,20.

Op zondag 23 maart was de collecte voor KIA Werelddiaconaat
Moldavi€, de opbrengst was € 170,35.

Op zondag 30 maart was de collecte voor KIA Werelddiaconaat
Colombia, we ontvingen € 99,45.

Op zondag 6 april was de collecte voor KIA Zending Golfstaten, we
mochten € 107,05 ontvangen.

Op zondag 13 april was de collecte voor PKN Missionair werk, we
mochten € 68,90 ontvangen.

Op zondag 20 april, was de collecte voor KIA-noodhulp Oekraine, hij
bracht € 254,96 op.

Op zondag 27 april, was de collecte voor Hospice de Wingerd, hij
bracht € 147,20 op.

Op zondag 4 mei was de collecte voor KIA-Noodhulp Soedan, de
opbrengst was € 158,95.

Op zondag 11 mei werd gecollecteerd voor KIA Zending Bangladesh,
de opbrengst was € 100,70.

Op zondag 18 mei was de collecte voor PKN Missionair werk, de
opbrengst was € 95,50.



Op zondag 25 mei collecteerden we voor Exodus, de opbrengst was
€ 89.50.

Op zondag 1 juni collecteerden we voor het Noodfonds Leersumse
kerken, de opbrengst was € 109,40.

Het halfjaarproject “Beter inkomen voor Ghanese boerinnen”, gestart
vanaf 1 januari 2025, bracht tot nu toe het mooie bedrag van € 2072,50

op.
Alle gevers hartelijk dank!!

Nico de Jong

Bankrekeningen

Diaconie (graag datum en doel vermelden):
NL85 RABO 0373 7093 58

College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:
NL82 RABO 0373 7408 40

Kerkenraad

Zondag 29 juni

In deze dienst zal Meindert Kooistra ontheven worden van zijn taken als
ouderling-kerkrentmeester. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet
de afgelopen jaren, en zijn accuraatheid. We willen hem dan ook
hiervoor heel hartelijk danken.

De kerkenraad is verheugd en dankbaar dat Marc Kamermans heeft
aangegeven dat hij Meindert wil opvolgen. Marc zal in deze dienst
bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester. We wensen hem bij
dit ambt Gods zegen toe.

Hilie Logtenberg van der Grient, scriba
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Bij de diensten

Drie kerken in Leersum vieren samen in de openlucht

Op zondagmorgen 6 juli komen mensen die anders naar de
Michaélkerk gaan, of de Johanneskerk, of de Andrieskerk allemaal
samen naar één locatie. De drie kerken sluiten hun eigen deuren voor
een gezamenlijke zomerdienst op de boerderij van familie de Waerdt,
Zandweg 25.

Met het thema “Zo vrij als een vogel” gaan we de vakantietijd
in. Diederiek van Loo (Johanneskerk) zal voorgaan in de dienst, maar
ook ds. Hendrik Mosterd (Michaelkerk) en de mensen van de
voorbereidingsgroep uit de drie kerken hebben een rol. De kinderen
hebben gedeeltelijk een eigen programma, ook lekker buiten. De
liederen worden begeleid door een koperblazersgroep.

U bent van harte welkom, er staan stoelen klaar voor iedereen. Na
afloop is er koffie met lekkers.

Mochten de weersvoorspellingen er niet goed uitzien dan nemen
we zaterdagmiddag om 16 uur de beslissing om het wel of niet te
laten doorgaan. Die informatie komt dan met een extra nieuwsbrief
en op de websites.

ds. Diederiek van Loo



Overig Nieuws

5 juli zomerfeest in de Johanneskerk

Nog een week, en het is zover. Het feest voor jong en oud en iedereen
die niet jong en niet oud is. Een feest waar we elkaar binnen en/of
buiten kunnen ontmoeten.

Het programma:
15.00 - 15.30 uur: Inloop met koffie, thee en limonade. Wilt u iets
lekkers meenemen? Graag! Laat het ons weten.

15.30 - 17.00 uur: Er zijn verschillende activiteiten waar u aan kunt
deelnemen, zoals:

* sjoelen, jeu de boules, tafeltennis en levend
ganzenbord,

* een rustige wandeling geschikt voor een rollator,
van ongeveer 30 minuten,

* een zangworkshop voor alle zanglustigen onder
leiding van Joke Stahlie,

* een bloemengroet maken onder leiding van de
bloemencommissie,

* maar gewoon met anderen aan een tafeltje blijven
zitten kan natuurlijk ook.

17.00 - 18.00 uur: Onder het genot van een drankje luisteren naar het
resultaat van de zangers. Ook de resultaten van de bloemengroep
krijgen we te zien.



Vanaf 18.00 uur:  We nemen afscheid van Christiana uit Nigeria,
Matthew en Michael uit Zambia en Gelet uit Ethiopié. De vier studenten
die het afgelopen jaar gestudeerd hebben aan de PThU, de
Protestantse Theologische Universiteit Utrecht en in onze (voormalige)
pastorie wonen.

Daarna genieten we met elkaar van een heerlijke maaltijd.

Bent u vergeten om u in te schrijven? Geen probleem, maar zondag 29
juni is echt de laatste dag om in te schrijven voor de maaltijd. U kunt mij
ook bellen (06 536 871 31) of mailen
scribajohanneskerk@pknleersum.nl

En u kunt worden opgehaald, rond 15 uur, maar ook rond half 5. Laat
het ons weten!

Namens de voorbereidingsgroep,

Kora Manenschijn
Hilje Logtenberg van der Grient

Voorgangers de komende weken:

29/06: ds. Diederiek van Loo
06/07: ds. Diederiek van Loo Openluchtdienst
13/07: ds. Geertien Morsink, Odijk
20/07: ds. Daco Coppoolse, Odijk
27/07: pastor Ko Schuurmans, Krommenie
Autodienst
29 juni: Derk Bretveld 456703
6 juli: Ruud Kolenbrander 453167  Openluchtdienst

Ga voor de liturgie naar https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie



mailto:scribajohanneskerk@pknleersum.nl
https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie

Overige informatie

Website

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl
Stuur uw berichten voor de website naar:
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief véér donderdag 10 juli (12.00 uur)
sturen naar het e-mailadres:

nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Samensteller Nieuwsbrief:
juli t/m sept 2025: Hans Neecke
okt. t/m dec.2025: Teus Stahlie
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